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Welkom 

 

Zingen: Vul dit huis met Uw Glorie (OPW 815)  

Vul dit huis met Uw glorie. 

Vul dit huis met Uw glorie. 

Vul dit huis met Uw aanwezigheid. 

Want alles is door U, en alles is tot U, 

Openbaar aan ons Uw heerlijkheid. 

 

Vul dit huis met Uw glorie. 

Vul dit huis met Uw glorie. 

Vul dit huis met Uw aanwezigheid. 

Want alles is door U, en alles is tot U, 

Openbaar aan ons Uw heerlijkheid. 

 

Refrein: 

Heilig, Heilig, Heilig is de Heer. 

Jezus, is Koning, breng hulde geef Hem eer. 

 

Vul dit huis met Uw glorie. 

Vul dit huis met Uw glorie. 

Vul dit huis met Uw aanwezigheid. 

Want alles is door U, en alles is tot U, 

Openbaar aan ons Uw heerlijkheid. 

 

Refrein:  

Heilig, Heilig, Heilig is de Heer. 

Jezus, is Koning, breng hulde geef Hem eer. 

Heilig, Heilig, Heilig is de Heer. 

Jezus, is Koning, breng hulde geef Hem eer. 2x 

 

Stil gebed 

 

Votum en groet 

 

Aanvangstekst: 1 Johannes 5:7-8 

Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de 

Heilige Geest; en deze drie zijn één. 

En drie zijn er die getuigen op de aarde: de Geest, het water en het 

bloed; en deze drie zijn tot één. 

 



 

 

Zingen: Laat ons samen één zijn – Sela 

Heer, U bent één: El Elohim, 

als God de Vader, Zoon en Geest. 

U laat volmaakte eenheid zien, 

die er altijd is geweest. 

  

Drieënig God, U maakt ons één, 

als kerk die van vergeving leeft. 

U brengt ons samen, U alleen, 

door de eenheid van de Geest. 

  

Laat ons samen één zijn Heer, verenig uw kerk 

door de kracht van de liefde. 

Laat de wereld zien dat Jezus leeft, in ons werkt; 

voor de glorie van uw naam. 

  

Niemand is minder, niemand meer; 

wij zijn gegeven aan elkaar 

door Jezus Christus onze Heer, 

die ons lief heeft en aanvaardt. 

 

Lezing van de wet  

 

Zingen: Stil, mijn ziel, wees stil (OTH 234) 

Stil, mijn ziel, wees stil, en wees niet bang, 

voor de onzekerheid van morgen. 

God omgeeft je steeds, Hij is er bij, 

in je beproevingen en zorgen. 

 

Refrein:  

God, U bent mijn God 

en ik vertrouw op U 

en zal niet wankelen. 

Vredevorst, vernieuw, 

een vaste geest binnen in mij, 

die rust in U alleen. 

 

Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal niet af, 

dwars door het dal zal Hij je leiden. 

Stil, vertrouw op hem en hef je schild, 

tegen de pijlen van verleiding. 



 

Refrein 

    

Stil, mijn ziel, wees stil en laat nooit los, 

de waarheid die je steeds omarmd heeft. 

Wacht, wacht op de Heer; de zwartste nacht, 

verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. 

 

Refrein 

 

God, U bent mijn God 

en ik vertrouw op U 

en zal niet wankelen. 

Vredevorst, vernieuw, 

een vaste geest binnen in mij, 

die rust in U alleen. 

Ik rust in U alleen.  

Ik rust in U alleen. 

 

Gebed 

 

Schriftlezing: Deuteronomium 6:1-9 & Mattheüs 3:13-17 

 

Deuteronomium 6:1-9 

1 Dit zijn de geboden, de verordeningen en de bepalingen die de 

HEERE, uw God, geboden heeft u te leren, om ze te doen in het land 

waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen, 2. opdat u de HEERE, uw 

God, vreest door al Zijn verordeningen en Zijn geboden, die ik u gebied, 

in acht te nemen: u, uw kind en uw kleinkind, alle dagen van uw leven; 

en opdat uw dagen verlengd worden. 3. Luister dan, Israël, en neem ze 

nauwlettend in acht! Dan zal het u goed gaan en zult u zeer talrijk 

worden – zoals de HEERE, de God van uw vaderen, tot u gesproken 

heeft – in het land dat overvloeit van melk en honing. 4. Luister, Israël! 

De HEERE, onze God, de HEERE is één! 5. Daarom zult u de HEERE, uw 

God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw 

kracht. 6. Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. 

7. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis 

zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. 8. U moet 

ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een 

voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. 9. U moet ze op de deurposten 

van uw huis en op uw poorten schrijven. 

 

Mattheüs 3:13-17:  



13 Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om 

door hem gedoopt te worden. 14. Maar Johannes wilde Hem hiervan 

weerhouden en zei: Ik heb het nodig door U gedoopt te worden, en 

komt U naar mij? 15. Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu 

gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te 

vervullen. Toen liet hij het Hem toe. 16. En nadat Jezus gedoopt was, 

kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor 

Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en 

op Zich komen. 17. En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn 

geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb! 

 

Zingen (themalied): Heer, U bent mijn leven (OTH 190) 

Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta. 

Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt. 

U woord is het pad de weg waarop ik ga. 

Zolang U mijn adem geeft, zo lang als ik besta. 

Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij. 

Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 
 

‘k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd, 

eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. 

U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons: 

één met God de Vader en verenigt met uw volk 

tot de dag gekomen is van uw wederkomst, 

dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 
 

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. 

Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. 

En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer: 

zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. 

Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 

en in uw vergeving leef ik nu. 
 

Vader van het leven, ik geloof in U. 

Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U. 

Kom hier in ons midden, Geest van liefd’ en kracht 

U die via duizend wegen ons hier samen bracht; 

en op duizend wegen, zendt U ons weer uit, 

om het zaad te zijn van Gods rijk. 

 

Preek met als thema: 

 

“Gods Eenheid & Drieheid” 
 



Zingen: Psalm 33 vers 7 en 11 
De grote Schepper aller dingen 

Ziet, uit het ongenaakbaar licht, 
Het gans gedrag der stervelingen; 
Niets is bedekt voor Zijn gezicht. 
Uit Zijn vaste woning, 
Waar Hij heerst als Koning, 
Waar Zijn lof, Zijn eer, 
Klinkt door al de bogen, 
Zien Zijn Godd'lijk' ogen 

Op al 't mensdom neer. 
 
Laat ons alom Zijn lof ontvouwen: 
In Hem verblijdt zich ons gemoed, 
Omdat wij op Zijn naam vertrouwen, 
Dien Naam, zo heilig, groot en goed. 
Goedertieren Vader, 
Milde zegenader, 
Stel Uw vriend'lijk hart, 
Op Wiens gunst wij hopen, 
Eeuwig voor ons open; 
Weer steeds alle smart. 
 

Dankgebed en voorbede 

 

Collecte – Prijs de Koning 

Heer, wij dwaalden in het donker, 

zonder hoop, zonder licht, 

maar U kwam vanuit de hemel; 

vol van liefde was uw blik. 

Om de wet en de profeten 

te vervullen kwam Gods Zoon; 

uit een jonge maagd geboren, 

in een stal, ver van zijn troon. 

 

Refrein: 

Prijs de Vader, Zoon en Geest. 

Prijs de Koning, Drie-in-één; 

God vol glorie, Majesteit. 

Prijs de Koning tot in eeuwigheid. 

 

Om het koninkrijk te brengen, 

zocht U wie naar U niet zocht; 

zo hebt U verloren mensen 



door uw kruisdood vrijgekocht. 

U dacht zelfs in al uw lijden 

aan de hoop die vóór U lag; 

want uw dood zou ons bevrijden, 

Jezus, alles is volbracht! 

 

Refrein  

 

Met de adem ingehouden 

keek de hemel ’s morgens vroeg 

hoe de steen werd weggerold 

en het Lam de dood versloeg. 

Doden kwamen uit hun graven, 

mens en engel stond versteld; 

wie in Hem geloven, juichen, 

door de Vaders macht hersteld. 

 

Zo is Christus’ kerk ontstaan, 

en zijn Geest ontstak de vlam. 

En dit eeuwenoude nieuws 

dooft niet uit, wankelt niet. 

Door zijn bloed en in zijn naam 

ben ik vrij – voor altijd vrij! 

Want, met Jezus opgestaan, 

woont het Leven zelf in mij! 

 

Refrein 2x 

 

Prijs de Koning tot in eeuwigheid. 

 

Zingen: Avondzang vers 1 en 7 

1. O grote Christus, eeuwig licht! 

Niets is bedekt voor Uw gezicht; 

Die ons bestraalt, waar wij ook gaan, 

Al schijnt geen zon, al licht geen maan. 

 

7. O Vader, dat Uw liefd’ ons blijk’; 

O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk; 

O Geest, zend Uwen troost ons neer; 

Drie-enig God, U zij al d’ eer! 

 

Zegen 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


